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1216 
 
Kruiskerk, zondag 10 maart 2024, 9.30 uur 
viering avondmaal 
vierde zondag van de 40 dagen 
 
 
Welkom (door ouderling van dienst) 
 
Zingen: Psalm 105:1,15 
 
1. Looft God de Heer, en laat ons blijde 
 zijn glorierijke naam belijden. 
 Meldt ieder volk en elk geslacht 
 de wonderen die God volbracht. 
 Gij die van harte zoekt de Heer, 
 verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
   
15. God gaf een wolk die hen geleidde, 
 een vuur in 't duister aan hun zijde. 
 Zo trokken zij in vrede voort, 
 en steeds heeft God hun wens verhoord. 
 Hij zond hun kwakkels in de nood, 
 en uit de hemel hemels brood. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Hemelhoog 16 
 
 Als een hert dat verlangt naar water, 
 zo verlangt mijn ziel naar U. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 
Gebed 
 
Leefregel: Johannes 6:27-29 (Bijbel in Gewone Taal) 

 
[27] ‘Luister! Gewoon brood verdwijnt als je het opeet. Maar het hemelse brood 
geeft eeuwig leven. Doe je uiterste best om dat brood te krijgen. De Mensenzoon kan 
het je geven. Want God, de Vader, heeft Hem die macht gegeven.’ 
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[28] De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons?’  [29] 
Jezus zei tegen hen: ‘God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in mij geloven. 
Want God heeft mij gestuurd.’ 

 
Zingen: Lied 534:1,3  
 
1.  Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 

 
3.  Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

 
Moment met de kinderen 
 
Zingen van het projectlied (filmpje / geluidsbestand Wakin’) 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Johannes 6:1-15 (NBV21) (door lector) 
 

[1] Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer 
van Tiberias genoemd). [2] Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien 
hadden welke tekenen Hij bij zieken verrichtte. [3] Jezus ging de berg op, en ging daar 
met zijn leerlingen zitten. [4] Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 
[5] Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar Hem toe kwam, vroeg 
Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 
[6] Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou 
gaan doen. [7] Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende 
zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ [8] Een van de leerlingen, Andreas, 
de broer van Simon Petrus, zei: [9] ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en 
twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ [10] Jezus zei: 
‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren 
ongeveer vijfduizend mensen. [11] Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en 
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze 
wilden. [12] Toen iedereen volop gegeten had zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel 
nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ [13] Dat deden ze 
en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die 
men had gegeten. [14] Toen de mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden 
ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ [15] Jezus begreep dat 
ze Hem wilden dwingen mee te gaan, om Hem dan tot koning uit te roepen. Daarom 
trok Hij zich terug op de berg, alleen. 

 
Zingen: Lied 556:1,4 
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1. Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
   
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
 aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
 ons is een lofzang in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
Verkondiging 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Doven van de vierde kaars (door een kind van de kindernevendienst) 
 
Ouderling en diaken komen bij de liturgietafel zitten 
 
Orgelspel / zingen: Lied 23:1,2,4 
 
1. De Heer is mijn Herder! 
 'k Heb al wat mij lust; 
 Hij zal mij geleiden 
 naar grazige weiden. 
 Hij voert mij al zachtkens 
 aan waat'ren der rust. 
  
2. De Heer is mijn Herder! 
 Hij waakt voor mijn ziel, 
 Hij brengt mij op wegen 
 van goedheid en zegen, 
 Hij schraagt me als ik wankel, 
 Hij draagt me als ik viel. 
   
4. De Heer is mijn Herder! 
 In 't hart der woestijn 
 verkwikken en laven 
 zijn hemelse gaven; 
 Hij wil mij versterken 
 met brood en met wijn. 
 
Inleiding op de viering van het avondmaal: lezen van Psalm 23 (NBV21) 
 

De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
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[2] Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
[3] Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
 
[4] Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
 
[5] U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 
[6] Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 

 
Breken van het brood, schenken van de wijn 
 
Gaande viering 
 
Tijdens de viering is er orgelspel en zingen we drie liederen: 
 

Lied 385:1,2,3,4 
 
1. De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
Wij mogen komen eten 
en niemand wordt vergeten. 
De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 
 
2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
Dit brood houdt ons in leven, 
door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
 
3. De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar wordt de wijn geschonken 
en mondjesmaat gedronken. 
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De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar vinden wij vrede, in overvloed. 
 
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
dat alles goed zal komen. 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 
 
 
Gezang 360:1,2,3 (Liedboek voor de kerken, 1973) 

 
1. Heer, wij komen vol verlangen, 
 op uw roepstem naar uw dis, 
 want door schuld met schrik bevangen 
 zoekt ons hart vergiffenis: 
 slechts in U bestaat ons leven, 
 die uw bloed voor ons woudt geven; 
 laat ons dan in brood en wijn 
 met Uzelf gespijzigd zijn. 
  
2. Sterk ons wankelend vertrouwen, 
 geef ons zelf wat Gij gebood: 
 dat wij met oprecht berouwen 
 enkel rusten in uw dood; 
 ja, vervul ons met uw krachten, 
 opdat wij uw wet betrachten, 
 zegen zo uw sacrament, 
 dat ons hart U steeds meer kent. 
  
3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
 over uw verlossend werk; 
 geef dat niet die woorden breken 
 op de daden van uw kerk, 
 maar dat wij geheiligd leven 
 op de plaats door U gegeven, 
 en U volgen onder 't kruis 
 op de smalle weg naar huis. 

 
 
Hemelhoog 514:1,2,3 

 
1. Brood, hier gedeeld om het leven, 
voedsel om verder te gaan, 
teken van liefde, gegeven in ons bestaan.  
om in Gods naam  
de weg van Jezus te gaan.  
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2. Beker - gereikt vanuit vreugde, 
wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn  
om in Gods naam  
de weg ten leven te gaan.  
 
3. Handen, bereid om te delen, 
mensen, geplaatst in het licht, 
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht, 
om in Gods naam  
de weg van de liefde te gaan.  

 
 
Ouderling en diaken mogen weer hun plaats innemen 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
De kinderen kunnen opgehaald worden uit de crèche 
 
Collectemoment: bijdrage van Yvette Dekker 
 
Zingen: Lied 416:1,4 
 
1.  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4.  Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 
 
 


